
Waar was de man met de hoed op 18 augustus ? 
 
Dat begon alweer vroeg. Dat wil zeggen: rond 10:00 des morgens. 
De man met de hoed was allang uitgeslapen. 
Zo gaat dat met mannen en hoeden. 
 
Maar zoals u weet: 
… daar hebben mensen niet altijd zin in; om uit bed te komen. 
Laat staan als het al 10: honderd uur des morgens is. 
Ook al is de wereld wakker, soms draaien mensen zich liever nog een keer om. 
… u weet hoe mensen zijn. 
De man met de hoed had vandaag andere plannen. Hier hoort een verhaal bij. 
 
De man met de hoed bedacht zich: “dan ga ik zèlf wandelen.” 
En zo gaan die dingen. 
Het bleef vooralsnog rustig rond de man met de hoed. 
Tòt het middag uur. 
Rond 16 honderd uur was de man met de hoed het méér dan zat. 
NÚ ga ik lopen: de boeken zijn wel genoeg ! 
Begrijpelijk: immers: aan de man met de hoed kun je niet uitleggen dat studeren soms weleens een 
beetje aan huis gebonden is. Dan zijn de treinen héél ver. Gewoon eerst al die letters eten. Alsof het 
smakelijk is. 
Uiteindelijk had de man met de hoed wel een punt. ( of was het een excuus om te gaan lopen: waar 
geen treinen komen ). De man met de hoed stond al klaar; er moeten een paar poststukken worden 
afgeleverd; huiswerk; én op tijd ! 
Ok, point taken: nu gaan we lopen. 
 
Zo ging dat een beetje vandaag. De man met de hoed liep helemaal voorop en trots dat eindelijk de 
buitenlucht weer kon worden opgesnoven. Nu geen schaduws lopen. Nu niet meer wandelen van uit-
de-zon, naar uit-de-zon:  
… het is immers augustus. De zon heeft 2017 het heetst gegeven: en de mooiste tijd gaat aanbreken. 
De tijd van wandelen. De man met de hoed heeft wel een beetje gelijk. 
Heerlijk is het om te wandelen; nog even de boeken overdenkend. 
De afstand tussen de man met de hoed en de wandelaer, werd steeds kleiner. 
Een beetje filosoferend over de AVG wet: art. 4: kapstok artikel: resumerend het beginsel dat vrijheid 
van diensten, goederen, personen en kapitaal: duidelijk een voorwaarde is voor ontwikkeling. 
Waar tegenover staat dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: een wereldzaak is; UN. 
Het was een mooie wandeling vandaag. 
 
De man met de hoed stelt nooit vragen. De man met de hoed kan wél kijken. Zó vaak: dat de man met 
de hoed verbazingwekkende dingen in musea opmerkt. Daarom houdt de man met de hoed ook zo 
van treinen: dan kun je óveral naartoe. Brussel en de Europese instituties: kijk dá’s kaasje voor de 
man met de hoed. Maar dat is voor later. Nu eerst voorlopig wandelen: 10 honderd uur vanmorgen is 
alweer even geleden. 
Vandaag, tijdens de wandeling viel de man met de hoed even stil. 
Het leek wel of de man met de hoed een andere pas wilde lopen. 
De man met de hoed stond even stil. 
U begrijpt, het was buitengewoon spannend: je kon het horen kraken onder die hoed. 
“ druiven “  
De man met de hoed zette vervolgens tóch de pas er weer in: en met een veredelde moed leek het 
ineens met een nieuw elan verder te gaan. 
Zwijgend: 
-vrijheid van elk persoon: om zich uit te spreken > op zijn / haar manier 
-vrijheid van elk persoon: om god te aanbidden > op zijn / haar manier 
-vrijheid van elk persoon: om te zijn gevrijwaard van gebrek 
-vrijheid van elk persoon: om te zijn gevrijwaard van vrees 
De man met de hoed liep stevige stappen. 
Tja, in feite snap ik die man met de hoed wel. Zo is het heerlijk wandelen, de kilometers gaan vanzelf. 
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